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onbekommerd opgroeien is  geen gegeven  
in de omarming van een huis met vertrouwde geur  
of  een uitdagende omgeving ri jk  aan kleur  
waarin men vri juit  kan zingen over het leven  
 
  
Leven zonder hoop of  geloof  is  een groot gemis.   
Rijkdom; een dag die men kan ervaren als  onbelast,   
of ,  zonder de minste angst de nacht in gaan,   
vri j  om te dromen in het l icht van de maan.  
Waarin een nachtmerrie niet  meer is   
dan een spook onder bed of  kast.   
 
  
Biedt kinderen meer dan mooie gesproken woorden,  
maar bied een veil ige uitvalsbasis  die 'Thuis'  heet,   
met het recht op kansen,  het najagen van dromen,  
voeding om te begrijpen,  leren te verwoorden.  
Laat ze spelenderwijs  tot  kennis komen,  
zo te ervaren wat men nog niet  weet.   
  
 
Laat kinderen leren,  zich te wapenen met kennis.   
Verhalen doorgeven,  met passie  over het leven zingen.   
Weet;  haat is  het machteloze antwoord op l iefde.   
Op onverschil l igheid valt  niets  te  r i jmen.  
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